
Dag 7: Terug krijgen wat je geleend en verloren lijkt te hebben 
De zorgen van deze wereld zijn verblindend. De schulden structuur 
van velen is zo overweldigend en voorkomt dat ze kunnen bouwen 
en helder de toekomst in kunnen zien. We hebben de vrijheid 
gekregen om te lenen, maar we moeten ons herinneren dat wat 
we ook geleend hebben, dat we er voor moeten zorgen tot de 
eigenaar zijn/haar bezit terugkrijgt. Linda Heidler schreef mij 
recent over een passage uit de Schrift in 2 Koningen 6. Dit is beter 
bekend als "De drijvende bijl" of “Terug krijgen wat je geleend en 
verloren lijkt te hebben." Linda schrijft:  

"Ik zag iets in deze passage over de bijl die geleend was. De man 
die hem geleend had was een goede man. Echter, wanneer we iets 
lenen, zijn we verplicht het terug te geven. Tijdens het werk van 
de man, verloor de man dat wat hij gebruikte. Niet alleen is dit een 
moeilijk iets, maar hij gebruikte wat hij geleend had. Omdat dat 
het verloren was gegaan had hij een schuld die hij niet terug kon 
betalen. Dit is een sleutel tekst over uit de schulden komen. De 
jonge profeet moest de wijsheid van de doorgewinterde profeet 
zoeken om wat hij verloren had terug te krijgen!  

2 Kronieken 20:20 moedigt ons aan 'Vertrouw op de woorden van 
de profeet dan zullen we voorspoedig zijn.' Als je profetische raad 
zoekt en die opvolgt zul je zien dat God ingrijpt en je uit de 
schulden helpt! Dit is wat er met ons gebeurde toen we zo diep in 
de schulden zaten en u ons zei ons huis te verkopen en onze 
schulden af te betalen. Dat was in 1997. Het duurde bijna een 
jaar, van Februari tot November 1997 om het huis in een goede 
conditie te krijgen zodat we het konden verkopen. Gedurende die 
tijd, gingen de onroerend goed prijzen in onze buurt dramatisch 
omhoog en de hypotheek rente percentages dramatisch omlaag. 
We verkochten ons huis, betaalden onze schulden en hielden 
genoeg over om ons tegenwoordige huis te bouwen dat bijna 2 
keer zo groot en 3 keer zoveel waard is als ons oude huis.  

Schulden kunnen verblinden. Wanneer we lenen, moeten we 
onthouden dat we verplicht zijn om terug te betalen. Velen voelen 
zich gevangen in de schulden en komen op een plaats waar ze 
verlangen dat iemand hun last verwijdert of hun schulden afbetaalt 
van wat ze geleend hebben. Dit doen schendt het principe van het 
vragen om, ontvangen en opvolgen van profetisch advies. Ieder 
van ons heeft iets dat we kunnen gebruiken. Er is een hulpbron die 
je hebt waardoor je je schulden kunt betalen. Wees niet bang om 
los te laten wat je hebt. Wees niet bang om zonder hulpbronnen 
achter te blijven.  



We hadden voor we bij u kwamen er al eerder over gedacht om 
ons huis te verkopen,maar we waren bang dat we met niets achter 
zouden blijven. We moesten God vertrouwen, dat als we de raad 
zouden opvolgen die u ons gaf, dat Hij ons niet achter zou laten 
met een nood maar dat Hij zou voorzien. We hebben nooit gedacht 
dat Hij ons zoveel zou geven, zoveel meer dan we hadden kunnen 
bedenken. Wat er gebeurde met de bijl was een wonder,maar als 
ik denk aan wat er met ons gebeurde dan was ook dat een 
wonder. Het vraagt geloof om de woorden van de profeet te 
vertrouwen om je uit de schulden te krijgen, “maar je zult 
voorspoedig zijn als je het doet."  

Laten we de Heer vragen de schulden te verwijderen die ons 
verblind hebben. Dank Hem dat Hij je verlost heeft van de schuld 
zodat Hij je vandaag kan laten zien hoe je bevrijdt kunt worden 
van de schulden waar je door omringd bent. Als je verloren hebt 
wat je geleend hebt, kun je herstellen! Je kunt de weg voorbij de 
schulden Zien.  

Lees 2 Koningen 6. Memoriseer 2 Kronieken 20:20.  

Mediteer over Johannes 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Day 7: Recover What Seems to Be Lost that You Have 
Borrowed 
The cares of this world are blinding. The debt structure of so many 
is overwhelming and preventing them from building and seeing 
clearly into the future. We are given liberty to borrow, but we must 
remember that whatever we borrow, we must take care of until 
the owner receives his/her return. Linda Heidler recently wrote me 
about a passage of Scripture in 2 Kings 6. This is better known as 
"The Floating Ax Head" or "Recover What Seems to Be Lost that 
You Have Borrowed." Linda writes:  

"I saw something in the passage about the axe head being 
borrowed. The man who borrowed it was a good man. However, 
once we borrow something, we are obligated to give it back. In the 
man's serving, that which he was using was lost. Not only is this a 
hard thing, but what he was using was loaned to him. Since it was 
lost, he owed a debt that he could not repay. This is a key passage 
about getting out of debt. The young prophet had to seek wisdom 
from the seasoned prophet to recover his loss!  

2 Chronicles 20:20 encourages us to 'heed the word of the prophet 
and we will succeed.' If you will seek prophetic counsel and follow 
it, you will see God intervene to get you out of debt! This is what 
happened to us when we were so far in debt, and you told us to 
sell our house and pay off our debt. That was in 1997. It took 
almost a year, from February until November of 1997 to get the 
house in good enough shape to sell. During that time, the property 
values in our neighborhood increased dramatically and the interest 
rates for home loans dropped dramatically. We sold our house, 
paid our debts and came out with enough to build our present 
house which is almost twice the size and three times the value of 
our old house.  

Debt can be blinding. When we borrow, we must remember that 
we are obligated to pay. Many feel trapped in the midst of debt 
and come into a place of just wanting someone to remove this 
burden or to pay-off what they have borrowed. To do this violates 
a principle of asking for, receiving, and following prophetic 
direction. Each one of us has something we can use. There is a 
resource that you have to pay your debt. Do not fear letting go of 
what you have. Do not fear of being left without any resources.  

We had considered selling our house to pay our debt before we 
went to you, but were afraid of being left with nothing. We had to 
trust God that if we followed the counsel you gave us that He 
would not leave us in need, but would provide what we needed. 
We never imagined that He would provide so much, so far above 
even what we could have imagined. What happened with the axe 
head was a miracle, but when I think of what happened with us, it 



is no less a miracle. It takes faith to heed the word of the prophet 
for getting out of debt, but you will prosper if you do."  

Let's ask the Lord to remove the debt that has blinded us. Thank 
Him that He redeemed you from debt so He can show you how to 
be delivered today from any debt that surrounds you. Even if you 
have lost what you borrowed, you can recover! You can SEE your 
way past your debt.  

Read 2 Kings 6. Memorize 2 Chronicles 20:20. Meditate on 
John 3. 

	  

 

	  


